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De creatieve vakantie begint. De meesten worden direct naar onze 

locatie gebracht. Landgoed de Barendonk in Beers. 

Het busje komt uit Arnhem met aan boord Sandra, Gretha, Betsy en 

Ria.  

We arriveren om 2 minuten voor drie en er zitten al wat gasten aan 

de koffie. Vervelende files altijd. 

Vol bewondering kijken we rond. Wat een prachtige locatie. 

We gaan eerst de koffers naar boven brengen en treffen hele grote 

kamers aan.  

Sandra en Francis hebben samen een kamer boven. André en 

Isabelle hebben een kamer alleen. 

Beneden slapen Janke en Hanneke. 

Een heel gedoe dat koffers uitpakken en bedden opmaken. We zijn 

wel aan wat eten toe. Een makkelijk maaltje..brood en soep en 

broodje knakworst. 

 

                        

We vertellen allemaal iets over onszelf. Nu maar proberen om 

namen te onthouden 

Er wordt veel aan Janke gevraagd. Zij is blind en verteld ons 

daarover. Iedereen vertelt wat voor uitjes ze wel willen doen en wat 



 

 

het lieveling eten is.  Betsy, Gretha en Ria gaan een programma 

maken voor deze week en kijken wat we allemaal kunnen voor 

lekkers kunnen koken 

Francis is jarig deze week en mag een uitje kiezen en ook wat ze wil 

eten. Iedereen is blij dat ze shoppen en patat eten kiest 

        

 Het is heerlijk weer en we drinken koffie met koek buiten. 

Betsy heeft nog een rondje gewandeld met Janke. De anderen 

hebben samen op de bank televisie gekeken met een lekker bakkie 

chips. Er werd al aardig met elkaar gepraat. 

We gaan niet te laat naar bed. Iedereen is toch wel moe van de reis. 

 

Zaterdag 27 Juli 

      Aan de slag met textielverf. 

Iedereen mag uitslapen zolang hij/zij wil. Het ontbijt staat buiten 

klaar. Wat heerlijk, Buiten eten Het lijkt wel vakantie 

Tijdens het afruimen wordt er al gedanst. Dat beloofd wat voor de 

rest van de week. 



 

 

Er worden boodschappen gedaan met de auto van Betsy. Heel veel 

voor bijna de hele week. 

Daarna gaan we creatief bezig.  

Een eigen T-shirt verven. Sommigen maken ze helemaal zelf en 

anderen worden geholpen. Janke krijgt een shirt met een prachtige 

unicorn. Gretha heeft deze prachtig gemaakt en Janke kan de hoorn 

wel voelen. 

   

                    

                                                

                                            

               

De dag verliep verder rustig. Iedereen deed zijn/haar eigen ding. 

Sommige zaten buiten anderen vonden het te warm en waren 

binnen. Tekenen, muziek luisteren of wat praten met elkaar. 

Na de macaroni en toetje kwam Ron, de chauffeur. Wat een 

grappenmaker is dat zeg Morgen kunnen we op pad. 

Wandelen, tv kijken met een drankje en lekkers. 

Er wordt ook heel wat afgepraat. We beginnen elkaar een beetje te 

kennen. 

Isabelle maakt een Play list en is onze DJ deze week. 

Ze is erg technisch en kan goed met knoppen omgaan. 



 

 

 

 

    Zondag 28 Juli         

 

                                  

De verjaardag van Francis. 

Zingen voor haar en ons cadeautje gegeven. Haar familie had ook al 

een presentje voor Francis gegeven. Francis had een prachtige jurk 

aan. Ze zag er zo mooi uit. 

 

                                             

Vandaag gaan we naar Grave. Een prachtig oud stadje niet ver van 

Beerse.  

We begonnen met een terrasje met drinken en gebak. Weer feest.  



 

 

 

                              

Zelfs de terrasgangers zongen Francis toe. 

 

Isabelle zag een mooie oude kerk en wilde die graag bekijken. 

Het was prachtig binnen. Er werden ook kaarsjes aangestoken door 

een paar van ons. 

Daarna winkelen en er werden al leuke souvenirs gekocht. 

.......en kaarten voor de thuisblijvers 

      Eten bij de BUURMAN. 

Er was ook een muziekfeest op het plein. Isabel, Sandra en Betsy 

zijn daar even heengelopen. Er werd voor hen een plaatje van ABBA 

gedraaid en ze hebben er even lekker op gedanst. Na een leuke 

middag een rustige avond voor t.v. Of buiten. Andre ging weer 

prachtig kleuren. Hij was blij dat hij niet de enigste man meer was. 



 

 

 

Maandag 29 juli 

Vroeg uit bed want voor vandaag staat de dierentuin in Overloon op 

het programma. Het zou heel warm worden vandaag maar gelukkig 

was het een soort park met veel bomen en bamboe. 

                               

    André stond naar de kamelen te zwaaien 

maar die bleven gewoon dooreten. 

Hanneke werd helemaal blij bij de apen. Ze noemde ze allemaal 

pappa?????????. Zou Hanneke’s pappa dat leuk vinden???????? 

Ron heeft Janke bij de hand genomen en alles uitgelegd. We hopen 

dat Janke een dierentuin gevoel heeft gekregen. In ieder geval heeft 

ze veel kunnen ruiken....vooral poep 

                                    



 

 

Isabelle was ook erg behulpzaam. Ze heeft de rolstoel van Francis 

geduwd en liep steeds vooraan. Wat een topper. 

                        

Tot slot souvenirs kopen en dan snel naar Beers. 

 Pannenkoeken eten!  

Sandra, Ron en Betty gingen het kabouter pad lopen. 

De andere gingen weer creatief bezig. 

Eerst een hart van klei maken en dan allerlei dingen erop doen zoals 

een veertje, mini steentjes en bloemetjes Ria maakte er een gaatje 

in. Dan kan het hart opgehangen worden. Nog wat tv gekeken met 

chips en we waren eigenlijk best moe van het warme weer en vele 

lopen. 

         

 

 

 



 

 

Dinsdag 30 Juli 

Vandaag weer een uitje. Varen op de ………                                                  

Ron vertrekt weer en Rein zal ons vandaag rijden. Na een kopje 

koffie vertrekken we en zijn goed op tijd aan de kade. We zien de 

boot aankomen. 

Het opstappen is niet zo heel moeilijk en we hebben twee sterke 

mannen aan boord...Rein en Lars, de kapitein. 

Het is een hele mooie boot met heerlijke banken om op te zitten. 

Het dak kan dicht dus geen zon op onze hoofden. 

Wel wat anders.......een echte kapiteins pet. 

 

                                  

 

 

                         

  hanneke                                          Isabelle                



 

 

 andre         janke             

 

                                                 

                                                            

sandra 

                   francis                  

            

                                                                       

Van kapitein Lars mogen we een stukje sturen. Lekker stoer met de 

pet op. 

 



 

 

 

 

Het was heel warm en we hebben dan ook heel rustig in de schaduw 

gezeten bij de Barendonk. Spelletje, knutselen en zomaar kletsen. 

Janke heeft nog een lied van Marco Borsato gezongen. Het was 

prachtig. Iedereen luisterde en was doodstil. 

Tegen 17 uur vertrekken we ons  “uit etentje” . We gaan chinees 

eten. Er staat een buffet voor ons klaar. Heel veel keus dus. En ....... 

 

                                  

Eten zoveel je wilt. Het was heerlijk. Gelukkig had iedereen nog wel 

een gaatje voor het toetje.....IJS met ( een beetje veel) slagroom. 

Onze buiken zijn heel goed gevuld en deze avond wilde niemand 

meer chips en fris. Gewoon zitten binnen of buiten 

 

 



 

 

Woensdag 31 Juli 

Weer vroeg uit bed want om 10 uur staat de huifkar voor de deur. 

Iedereen heeft er zin in. Er staat een mooi Fries paard voor de kar 

en onze koetsier heet Bert. Om de beurt mag iedereen die wil naast 

hem op de bok zitten. We maakten een mooie tocht en Bert vertelde 

van alles over de omgeving en wij zongen liedjes over paarden en 

oude wijven op de wagen. Er was ook een dommerd die zong over 

het paard van Sinterklaas. Hanneke had daar weer een gevat 

antwoord op. Iedereen moest erom lachen want Hanneke is een 

grappenmaker. 

       Hier maakt Hanneke vast 

grappen met Bert. 

Helaas ging Betsy naar huis. Dat vond iedereen heel jammer maar 

het kon niet anders. We hebben haar met z’n allen bedankt voor al 

haar lieve zorgen en uitgezwaaid. 

Gretha heeft met Francis, Janke, Sandra het hele kabouter pad 

gelopen en daarna met Hanneke ook een stukje. 

Isabel genoot van een bad. 



 

 

Als laatste hebben we een mini schildersezel met een klein doekje 

gemaakt nou ja gekleurd of met vilt beplakt. Het eten bestond uit 

restjes. 

Eerst de koffers zover mogelijk ingepakt en daarna gekeken naar de 

film: “Academie van Kleks”. Een spannende maar wel een leuke 

film. Er werd Nederlands gesproken zo leek het voor Janke een 

hoorspel. 

Al de chips, worst en komkommer werd opgemaakt. Daarna namen 

we vast een beetje afscheid van elkaar. Er werd aardig wat 

geknuffeld en gekust. André werd goed bedeeld maar hij moest er 

alleen maar om glimlachen. 

Voor iedereen was er een placemat en een geschreven vakantie 

herinnering. 

 

 

 

Donderdag 1 aug. 

Om 10 uur moest het huisje leeg zijn dus alles ging snel. Gelukkig 

kwam Rein om te helpen met de koffers sjouwen en de bus inladen. 

Om de beurt werd iedereen opgehaald en vakantie is heel leuk maar 

weer naar huis is toch ook wel weer fijn. 

      

 

We vonden het allemaal jammer dat de week voorbij was want we 

konden het goed met elkaar vinden. Liefs van Betsy, Gretha en Ria. 

 



 

 

Ik wil sorry zeggen tegen al onze lieve gasten. Het is mijn fout dat 

jullie zo lang op het verslag moesten wachten. Ik dacht dat ik het 

gemaild had maar dat was niet zo. Ik hoop dat jullie het met veel 

plezier zullen lezen. Groetjes Ria 

                                              

                                           


